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Maandbrief november 2025

Kerkdiensten (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven):

02 november ds. L. van Wingerden, Oogstdienst

09 november ds. L. van Wingerden, Morningsong m.m.v. Annemieke Ruijg,
dwarsfluit en Gerard Hopman, orgel

16 november ds. L. van Wingerden

23 november ds. L. van Wingerden, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar/Herdenking

van de overledenen, m.m.v. Connie van der Dussen, viola da
gamba; na de kerkdienst koffiedrinken

30 november ds. L. van Wingerden, 1¢ advent, doopplechtigheid van Thijs de
Bekker; na de kerkdienst koffiedrinken

Beluisteren van opgenomen kerkdienst

Het is mogelijk de kerkdienst te beluisteren via een link op de site van de kerk www.pkn-
helvoirt-haaren.nl onder de knop ‘opnamen kerkdienst’. De opnamen blijven enkele
weken op de site staan.

Kerkdiensten

Naast het feit dat alle kerkdiensten in de maand november door mij geleid zullen
worden, is het ook een maand waarop in kerkelijk opzicht veel te doen is. Op 2
november de jaarlijkse oogstdienst, waarin we God danken voor de verkregen oogst,
maar ook voor werk en inkomen.

Op 9 november is er weer een Moningsong, het moment van bezinning op de zondag.
Deze keer is opnieuw Annemieke Ruijg onze gast. Samen met Gerard Hopman geeft zij
invulling aan deze viering.

Zondag 23 november sluiten we het kerkelijk jaar af en herdenken wij de heer Anthon
van Hengel en de heer Piet Kool. De beide families zijn voor deze bijzondere kerkdienst
uitgenodigd. Naast de samenzang speelt de ons bekende Connie van der Dussen speelt
samen met haar docent een aantal muziekstukken op de viola da gamba.

Zondag 30 november is opnieuw een bijzondere kerkdienst: de doopplechtigheid van
Thijs de Bekker. Thijs is de zoon van Annegreet en Martijn de Bekker en het broertje
van Evi, wonend Sancta Monica 27, 5296 PB Esch. Met Annegreet en Martijn heb ik
gesproken over hun wens Thijs in onze gemeente te laten dopen. Aan deze wens voldoe
ik in goed overleg met elkaar, graag. Ik hoop van harte dat dit jonge gezin zich spoedig
thuis voelt in onze gemeente.

Jaarlijkse Adventsmaaltijd 19 december 2025

Reeds nu geef ik aandacht aan de jaarlijkse adventsmaaltijd. Deze wordt dit jaar
gehouden op vrijdag 19 december 2025. Welkom vanaf 17.30 uur! De maaltijd wordt
geopend om 18.30 uur en duurt tot plm. 20.00 uur. Zie de bijlage. 7.0.Z.
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e Vermelding gebeurtenissen met gemeenteleden
Van enkele met ons meelevende kerkgangers (van buiten) weet ik dat er zorgen zijn
over de gezondheid van henzelf en van familieleden. We leven waar mogelijk met hen
mee middels pastorale aandacht. Graag ontvang ik — indien gewenst - een bericht
wanneer er zorgen zijn om de gezondheid. Z.0.Z.
Voor ieder die met gezondheidsproblemen of anderszins te maken heeft, van harte
sterkte en beterschap gewenst!

e Bericht College Kerkrentmeesters inzake grafrechten begraafplaats
De kleine begraafplaats bij onze kerk is voor velen een dierbare plek van herinnering en
verbondenheid. Om dit samen goed te kunnen blijven verzorgen, willen wij u vriendelijk
vragen om te controleren of de grafrechten (looptijd 20 jaar) van het graf van uw
familielid inmiddels zijn verlopen. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u contact
op te nemen met het College van Kerkrentmeesters via telefoonnummer 0619278980.
Janneke van Zandwijk, ouderling-kerkrenmeester.

e Felicitatie ter gelegenheid van de verjaardag
Een felicitatie zal per PostNL voor hun verjaardag verzonden worden aan:
- Dhr. A.C. van Beek (17)
- Dhr. M. Ewoldt (27)
- Dhr. J.M. de Regt (29)

e Woord voor de maand/ gedicht bij de herdenking van de overledenen

Als jouw naam klinkt,

zie ik even

hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt,

stroomt er water

uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plannen voor later,
tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt,

komt tot leven

hoe jij mij hebt meegemaakt
mee geschapen, weggegeven.
mijn bestaan hebt aangeraakt.

Nu jouw naam klinkt,

verwacht ik onder

onze levens eens een hand

ook al voelt nu alles zonder

God brengt ons eens weer in verband.

Michiel de Zeeuw, predikant/dichter

Helvoirt, oktober 2025.
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